
De eerste keer...

Bij het verschijnen van het tweede nummer van ons tijdschrift werd ik van harte
verwelkomd als nieuwe voorzitter door het bestuur.
Ondertussen heb ik met heel wat leden kennis kunnen maken, en heb ik Heyst Leeft
ook al op een aantal plaatsen en gebeurtenissen kunnen vertegenwoordigen.
Van de gelegenheid maak ik graag gebruik om iedereen te danken voor het
geschonken vertrouwen.
In het bijzonder wil ik mijn voorganger en medestichter van Heyst Leeft Fernand De
Backere gelukwensen met de werking de voorbije jaren en danken voor het
aanvaarden van het erevoorzitterschap.
Daardoor blijft de band met Fernand stevig, ook al kan hij niet meer aanwezig zijn op
onze maandelijkse vergaderingen.

Heyst Leeft zorgt dat er regelmatig iets gebeurt (bijvoorbeeld door het organiseren
van tentoonstellingen...) maar blikt ook regelmatig terug naar het verleden.
In dit derde nummer speurden wij even na wat er allemaal gebeurde 50 jaar terug.
1948 op internationaal, nationaal en zeker ook op lokaal vlak.

Wij wensen u veel leesgenot en groeten u namens het voltallig bestuur,

Robert Oppalfens
Uw voorzitter

Het bestuur:
Ere-voorzitter Fernand De Backere, Hendrik Conciencestraat 14
Voorzitter Robert Oppalfens, Heistlaan 110
Ondervoorzitter André Desmidt, Kalvekeetdijk 83
Secretaris Marie-Christine Dezutter, Pannenstraat 175
Penningmeester Bryan Utterwulghe, Onderwijsstraat 96
Bestuursleden Engelrelst Ronny, Moefe 13

Loncke Jozef, Sint-Jozefstraat 2
Snauwaert Eric, Jozef Dhoorelaan 30
Dirk Valcke, Sint-Jozefstraat 77

Ons rekeningnummer : 473 - 0037191 - 01

In dit nummer:
Voorwoord

2 - 9 Terugblik op 1948
10 - 11 Mosselen en garnalen bereiden
12 Heyst Leeft in de pers
13 Parochieboek Sint Antonius
14 Een nieuw boek van Dany Lannoy
15 november 30 jaren terug
16 Heistse cultuur in Roemenië
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