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VOORWOORD

Elke vereniging die zichzelf respekteert, schenkt zijn voorzitter-stichter bij zijn ,,0p rust” gaan en
vriendenboek of Liber Amicorum.

Daar is de Heemkundige Kring Sint-Guthago een paar jaar te laat mee om de eenvoudige reden, dat
onze voorzitter naar het woord van Marnix van St.-Aldegonde in zijn blazoen , Repos ailleurs” of
rust is elders heeft geschreven.

Een gevoel van bewondering en dankbaarheid welt in ons op, als we die kwarteeuw geschie-
denis van onze heemkundige kring overschouwen.

Onder de zachte leiding van onze vriend René is heel wat losgemaakt, Wij stapten aan zijn
hand van legende naar geschiedenis. Wat hij in ,,Rond de Poldertorens” publiceerde, liet publiceren
of deed publiceren, kreeg niet alleen waarderende aandacht in de Z, winstreek, maar in heel Viaande-
ren, fa, zelfs tot in Nederland. In de universiteiten toetsten beroepshistorici de ontdekkingen, hypo-
thesen en meningen van René aan de hunne.

Met talrijke voordrachten en wandelingen leerde hij zijn volk met een verwonderde biik naar
onze polders kijken overhangen met de mist der geschiedenis.

Dit is een doctoraat cum laude en honoris causa dat wij zijn vrienden hem verlenen.
Ad multos annos, René!

Yves Parmentier
Erevoorzitter St.-Guthago



